
Script Voor Poppenkast 
Thema:  AFGEDANKT VOELEN 

Dit heb je nodig: 

          Poppenkast    Handpop 1 NAAM: BOBBIE             Handpop 2 NAAM: WASBEER              Attribuut: ZAK 

TITEL:   BOBBIE EN DE WASBEER 

Start:  Wasbeer zit in een zak. Hij piept omdat er niet meer met hem gespeeld wordt. Bobbie staat erbij te snuffelen. 

Wasbeer: Piep, piep... 

Bobbie: (Snuffelt aan de zak, reageert schrikkerig op het gepiep.) Snuf, snuf. Wat is dat? 

Wasbeer: Piep, piep! Laat me eruit! 

Bobbie: (Deinst naar achteren) Wie ben jij? Waarom zit je in die zak? 

Wasbeer: Ik ben wasbeer en iemand heeft mij heel lang geleden in deze zak gestopt. Laat me eruit! Piep, piep! 

Bobbie: (Trekt zak van wasbeer af en snuffelt aan hem)  

Wasbeer: Piep, piep! Eindelijk wat frisse lucht! Dankjewel! (Hij omhelst Bobbie) 

Bobbie: (Sputtert bij al dat geknuffel) Ja, zo is het wel genoeg. Wie heeft jou in die zak gestopt? 

Wasbeer: Dat waren twee kinderen. Ze speelden altijd met mij en mijn vriendjes. Als ze uitgespeeld waren dan gingen we 

  altijd gezellig met z’n allen in deze zak tot ze weer met ons gingen spelen. Alleen komen die kinderen de zak  

  nooit meer pakken en sindsdien zit ik erin. Snif! 

Bobbie: Waarom spelen ze niet meer met jou en je vriendjes? 

Wasbeer: Ik heb gehoord dat ze een hond kregen. Die vonden ze blijkbaar leuker dan ons. Weet jij iets van een hond? 

Bobbie: (kijkt verbaasd om zich heen) Een hond? Nee, daar weet ik niets van… 

Wasbeer: (zucht) Ik wil in ieder geval niet meer terug in die zak. Piep... 

Bobbie:  (gooit de zak weg) Nee, natuurlijk niet! 

Wasbeer: Maar waar moet ik dan naartoe? Die kinderen willen me vast niet meer. 

Bobbie: Je mag wel bij mij in de mand slapen. Ik wil wel met je spelen. 

Wasbeer: (vliegt Bobbie weer om de nek) Dank je, dank je! Piep, piep! 

Bobbie: (half stikkend door de omhelzing) Graag gedaan. Maar onder één voorwaarde… 

Wasbeer: (houdt Bobbie nog steeds vast) Wat dan, ik wil alles voor je doen! 

Bobbie: Dat je me voortaan niet meer zo knuffelt. Ik krijg geen lucht! 

Wasbeer: (laat hem verschrikt los) Oh sorry, sorry! (Aait hem over zijn kop) 

Bobbie: Niet erg. Kom, ga je mee? Dan gaan we spelen! (lopen gearmd weg) 

Wasbeer:  (piept vrolijk) 


