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Het grootste deel van deze Schrijfglossy 

heb ik geschreven tijdens de schrijfretraite 

in Overijssel. Heerlijk ontspannen, kabbe-

lend op de schrijǯow van de groep en voor 

de verandering eens op tijd in plaats van 

kort voor de deadline. Mijn idee was om de 

retraite te gebruiken om verder te werken 

aan mijn drieluik van boekjes met volledig 

uitgewerkte SchrijfcafĂ-sessies. Het zat er 

even niet in, of kwam er niet uit¤ In plaats 

van mezelf onder druk te zetten, liet ik toe 

om met andere dingen aan de slag te 

gaan. Ik heb volop morning pages ge-

schreven, heb het SchrijfcafĂ van juni voor-

bereid en de Schrijfglossy bijna volledig in 

elkaar gezet. De inspiratie lag daar voor 

het oprapen en kon ik gelijk inzetten. Ik 

hoop dat jullie er net zoveel van genieten 

als ik. Kijk snel op bladzijde acht voor de 

geboorte van een kalfje. 

Veel kijk-, lees- en schrijfplezier! 

2 -   Vooraf / Inhoud 

3 -   SchrijfcafĂ  ¬Mijlpalen­  

4 -  Schrijfopdracht  ¬Drie mijlpalen­ 

5 - SchrijfcafĂ Kortenhoef is verhuisd 

6 -  Terugblik Schrijfretraite 2025 

 

8 -   Lekker schrijven - ¬Geboorte van iets 

 nieuws­ 

9 - Agenda 

10 -  Podium 
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Wil je de volgende Schrijfglossy die elke 

twee maanden uit-

komt in je mailbox 

ontvangen? Schrijf 

je dan in als abon-

nee! 

Coverfoto door Marga :  geboorte van een koe. 

https://us10.list-manage.com/subscribe?u=0abc63eb809a126a97ee79d00&id=087fed8dd0
https://us10.list-manage.com/subscribe?u=0abc63eb809a126a97ee79d00&id=087fed8dd0
https://us10.list-manage.com/subscribe?u=0abc63eb809a126a97ee79d00&id=087fed8dd0


 

X e blijven ons hele leven ont-wikkelen en groeien. Een 

deel ervan gaat ongemerkt 

voorbij. Bijzondere mijlpalen daaren-

tegen blijven ons levenslang bij. 

Weet je nog het afscheid van de la-

gere school? De eerste kus? Het 

SchrijfcafĂ van mei stond in het te-

ken van dit soort ¬Mijlpalen­.  

Wat is eigenlijk een mijlpaal? Aan de hand 

van een paar voorbeelden staan we erbij 

stil. Duidelijk wordt dat het bij mijlpalen 

gaat om belangrijke punten in je ontwik-

keling. Die zijn vaak net even anders dan 

de prestaties in je leven, waarbij je iets tot 

stand hebt gebracht.  

Mijn eigen mijlpalen 

Om in de stemming te komen, mogen we 

een opsomming maken van onze eigen 

mijlpalen. Over ĂĂn ervan schrijven we een 

korte tekst en lezen die aan elkaar voor. 

We beleven geboortes mee, diploma-

uitreikingen, de sleutel van het eerste huis 

en andere bijzondere momenten uit el-

kaars leven. 

Uitdiepen 

Een tweede onderwerp uit ons lijstje gaan 

we wat verder uitdiepen. Eerst mogen we 

er tien minuten alles over opschrijven wat 

we ons ervan herinneren. Dan krijgen we 
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Cƻǘƻ ŘƻƻǊ /ƻǊǊƛŜ Foto door: Kaboompics.com  

https://www.pexels.com/nl-nl/foto/liefde-portret-kind-baby-7946991/
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ter afsluiting de open zin: Wat er nu echt 

uitspringt in dit schrijven is¤ We mogen de 

zin met vijf regels tekst afmaken. Bij het 

voorlezen blijkt dat sommigen door die 

open zin net weer een diepere laag in hun 

onderwerp bereiken. Voor anderen levert 

het op dat ze de kern van hun verhaal naar 

voren weten te halen.  

Rondeel 

We lezen onze tekst nog een keer in stilte 

door en omcirkelen daarbij korte zinnen en 

zinsdelen die we mooi vinden, die ons ra-

ken. Stap voor stap worden we geholpen 

om aan de hand van een aantal van die 

zinnen een rondeel te maken. Met een als 

harmonica gevouwen vel papier en een bij 

het onderwerp passende natuurafbeelding 

maken we er een mooi geheel van. Het 

luisteren naar elkaars rondelen is een 

feestje, deels doordat we het achterlig-

gende verhaal al kennen.  

In het verschiet 

Welke mijlpaal/ mijlpalen hoop je nog mee 

te maken? Aan de hand van deze vraag 

schrijven we ter afsluiting van het thema 

nog een aantal regels tekst. Sommige tek-

sten zijn doorspekt met hoop, andere zeer 

realistisch en dichtbij. In de toekomst wor-

den we oma, kunnen we weer vrijuit be-

wegen, worden we 90 en¤ brengen ein-

delijk dat boek uit dat we al heel lang wil-

len schrijven.  

Zo werkt het SchrijfcafĂ 

Tijdens het SchrijfcafĂ krijg je creatieve 

schrijfopdrachten aangeboden, met de 

bedoeling jou als deelnemer te prikkelen 

om te gaan schrijven. Het gaat daarbij niet 

om hoe goed je schrijft, maar dút je 

schrijft. Om deel te nemen aan het Schrijf-

cafĂ hoef je geen lid te zijn. Elke bijeen-

komst staat op zichzelf en kun je los vol-

gen. Lees meer over het SchrijfcafĂ op de 

website. 

Schrijfopdracht ¬Drie mijlpalen­ 

1. Maak een opsomming van mijlpalen uit je eigen leven.  Wil je wat meer houvast; google dan 
eens op ¬voorbeelden mijlpalen­.  

2. Kies er drie uit om per mijlpaal 10 regels tekst te schrijven.  

3. Lees je teksten terug en kijk of je er een rode draad in kunt ontdekken. Schrijf nu nog eens 10 
regels tekst over die rode draad. 

 
Slechts een jaartje ouder 

Over het algemeen vind ik een jaar-
tje ouder worden op zich niet bijzon-
der. Iets specialer waren de leeftij-
den 18, 21, 30 en 50 jaar. Dit jaar is  
het anders; in april heb ik de zestig 
aangetikt. Het is een leeftijd waar ik 
veel aandacht aan besteed met ge-
durende het hele jaar allemaal korte 
feestelijke activiteiten. Wat het voor 
mij tot een mijlpaal maakt, is dat 
mijn vader op zijn 59ste is overle-
den. Ik ben de laatste van de vijf kin-
deren die hem heeft ¬ingehaald­.  

Corrie ± Hilversum 

https://zinexprez.nl/schrijvers-onder-elkaar/schrijfcafe.html
https://zinexprez.nl/schrijvers-onder-elkaar/schrijfcafe.html
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https://www.weekbladwijdemeren.nl/_files/ugd/584140_22b785b217824cccab8da42d66b72c46.pdf
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W oor de Schrijfretraite waren we deze keer te gast in Wit-tenstein, een havezaat in de oude polder van Overijssel. 

Vier dagen schrijven met uitzicht op de schaapjes en paar-

den in de wei. Met regelmatig een zonnig moment om tussen-

door een frisse neus te halen. 

Van 27-30 mei zaten we met een groep deelnemers in Kamper-

veen in Overijssel in het kader van een korte schrijfretraite. Het 

huis waar we verbleven is in de jaren dertig van de vorige eeuw 

overgekomen uit Duitsland en is geplaatst op de fundamenten 


