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 Vooraf  Inhoud 
Mensen zitten vol met verhalen, vaak 

meer dan ze zelf beseffen. Al die verhaal-

tjes zitten als herinneringen verborgen er-

gens in de kronkels van onze hersenen. 

Met wat ‘haakjes’ kun je die er weer uit vis-

sen. Zelf ben ik erg blij dat ik de prietpraat 

van mijn kinderen steeds heb opgeschre-

ven, die zou ik me anders namelijk nooit 

meer allemaal hebben kunnen herinneren. 

Daarom vind ik het fenomeen IKJE zo leuk. 

Je legt daarmee alle leuke, ontroerende 

ervaringen vast in maximaal 120 woorden. 

Zo blijven die herinneringen behouden en 

kun je er, als je ze af en toe terugleest, 

steeds opnieuw van genieten. Of je laat 

anderen ervan genieten. Want wat hebben 

we genoten tijdens het Schrijfcafé bij het 

horen van elkaars IKJE’s. Een aantal ervan 

zijn te lezen in deze Schrijfglossy. Laat je 

erdoor inspireren en schrijf! 

Veel kijk-, lees- en schrijfplezier! 

2 -   Vooraf / Inhoud 

3 -   Schrijfcafé  ‘Schrijf je wijs’  

4 -  Schrijfopdracht  

 ‘De filosoof uithangen’. 

5 -  Terugblik Korte (schrijf)vakantie in 

 Friesland, St.Johannesga  24-27 juni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 -  IKJE 

10 -  Lekker schrijven - Schrijfopdracht 

 ‘Je eigen IKJE’ 

11 -  Agenda 

12 -  Podium 

Corrie Gramser 

zinexprez@gmail.com 
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Wil je de volgende Schrijfglossy die elke 

twee maanden uit-

komt in je mailbox 

ontvangen? Schrijf 

je dan in als abon-

nee! 

Locatie Schrijfretraite 

https://us10.list-manage.com/subscribe?u=0abc63eb809a126a97ee79d00&id=087fed8dd0
https://us10.list-manage.com/subscribe?u=0abc63eb809a126a97ee79d00&id=087fed8dd0
https://us10.list-manage.com/subscribe?u=0abc63eb809a126a97ee79d00&id=087fed8dd0


 

I k schrijf dus ik besta - Het is een 

variant op de uitspraak van Des-

cartes ‘Ik denk dus ik besta’. De af-

gelopen maand hebben we heel be-

scheiden de filosoof uitgehangen, 

met als thema ‘Schrijf je wijs’. 

‘Het enige wat ik weet, is dat ik niets 

weet.’ (Spinoza) 

‘Ik denk dus ik besta.’ (Descartes) 

‘De mens is een sociaal dier.’ (Spinoza) 

‘Het leven kan alleen achteruit worden be-

grepen; maar ze moet vooruit worden ge-

leefd.’ (Soren Kierkegaard) 

Het is zomaar een greep uit de enorme 

hoeveelheid uitspraken van filosofen door 

de tijd heen. Ze zetten ons aan het naden-

ken.  

Ogenschijnlijke willekeur 

We mogen allemaal twee fotokaarten 

trekken. In tweetallen moeten we de nu in 

totaal vier kaarten in een voor ons logi-

sche volgorde leggen. Het is een mini-

filosofie opdracht, waarbij we per duo be-

redeneren wat de verbanden zijn in de 

ogenschijnlijke willekeur van de kaarten. 

Eenmaal de volgorde bepaald, krijgen we 

vijf minuten om ieder voor zich een ver-

haaltje te schrijven waarin de volgorde van 

de fotokaarten duidelijk wordt.  
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- Schrijf je wijs - 

Foto door Corrie 
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Wat denk jij ervan? 

Met de groep doen we een brainstorm. We 

sommen onderwerpen op waarover we 

zouden willen filosoferen. Heel uiteenlo-

pende onderwerpen komen op papier: 

- Wat is ‘slecht’ weer? 

- Met egoïsme kom je verder. 

- Prikkelvrije zone 

- Wat is intuïtie? 

- Enzovoort... 

Ieder mag een onderwerp kiezen waar hij 

al schrijvend bij stil wil staan. We starten 

met onze vertrouwde pen, die onze eigen 

stem vormt. Met een andere kleur pen 

stellen we onszelf in de loop van de tekst 

kritische vragen, om daar dan me de ‘eigen 

stem’ weer op te reageren. Het daagt uit 

om dieper het onderwerp in te duiken. Het 

is een leuke manier om met jezelf in dis-

cussie te gaan: een dialoog met jezelf... 

Filosofen uitspraken 

Als laatste opdracht mogen we aan de 

hand van een filosofenuitspraak de filo-

soof uithangen. Zie opdracht hieronder.  

Zo werkt het Schrijfcafé 

Tijdens het Schrijfcafé krijg je creatieve 

schrijfopdrachten aangeboden, met de 

bedoeling jou als deelnemer te prikkelen 

om te gaan schrijven. Het gaat daarbij niet 

om hoe goed je schrijft, maar dát je 

schrijft. Om deel te nemen aan het Schrijf-

café hoef je geen lid te zijn. Elke bijeen-

komst staat op zichzelf en kun je los vol-

gen. Lees meer over het Schrijfcafé op de 

website. 

Schrijfopdracht ‘De filosoof uithangen’ 

1. Kies een uitspraak van een filosoof. Er staan er een paar in de inleiding van bovenstaand artikel, 
maar je kunt ook zoeken via www.citaten.net  

2. Schrijf 5 minuten naar aanleiding van de uitspraak. Wat roept het bij je op? Is het op jou van toe-
passing? Wat is je mening over deze uitspraak? Enzovoort. 

3. Vat je schrijfsel samen in één woord.  

4. Maak aan de hand van dit woord een woordgedicht. Hiervoor zet je de letters van het woord onder 
elkaar in de kantlijn. Elke letter vormt de startletter (mag fonetisch, de C klinkt als een K) van een 
woord of kort zinsdeel dat over je woord of onderwerp gaat.  Zet het woord als titel bovenaan het 
woordgedicht en zet het ook onderaan. Je zult merken dat dit bij het voorlezen ervoor zorgt dat 
het een afgerond geheel vormt. Zie de groene inzet voor een voorbeeld van een woordgedicht. 

CADEAUTJE 

Kritiek geven 

Anderen kunnen ’t niet altijd waarderen 

Die raken in verzet 

En keren zich af, maar die 

Ander doet moeite voor jou 

Uit liefde misschien, strijkt hij 

Tegen jouw haren in 

Je iets te willen leren 

En neem dat nu gewoon aan 

CADEAUTJE 

https://zinexprez.nl/schrijvers-onder-elkaar/schrijfcafe.html
https://zinexprez.nl/schrijvers-onder-elkaar/schrijfcafe.html


 

W at hadden we spijt van onze korte  

schrijfvakantie in Friesland. Zo jam-

mer dat het zo snel weer voorbij was. Het 

had een lange schrijfvakantie moeten 

zijn... Het was heerlijk weer en een fijne 

sfeer. Schrijven deden we verspreid over 

de diverse schaduwplekken rond het huis.  

Van 24-27 juni zaten we met een kleine 

groep deelnemers in St.Johannesga in 

Friesland in het kader van een korte 

schrijfretraite. De maaltijden waren de mo-

menten voor contact, daarnaast lieten we 

 Terugblik op... 
...de schrijfretraite in Friesland 
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Ieder een eigen  project 

Niets moest, alles mocht tijdens de 

Schrijfretraite. Er waren geen les-

sen of voorgeschreven schrijfop-

drachten. Iedereen had zelf spullen 

meegenomen om mee aan de slag 

te gaan. Er werd gewerkt aan een 

studie, geschreven in een dagboek, 

er werd veel gelezen en zelf heb ik 

een start gemaakt met een drieluik 

van boekjes met uitgewerkte 

Schrijfcafé sessies.   

Er hing die paar dagen een heerlijke 

schrijfsfeer, daar dreef je als het 

ware op mee. En wilde iemand even niets 

doen of een wandeling maken dan was 

dat ook oké.  Uiteraard was Bobbie ook 

van de partij! 

elkaar met rust, zodat iedereen aan de 

slag kon met zijn of haar eigen project. 

Mooi weer 

Na de lange periode van kou en regen was 

het mooie weer tijdens de retraite een 

enorm cadeau. Hierdoor konden we alle 

dagen tot ‘s avonds laat buiten 

zijn. Slapen en koken deden we 

binnen, maar al het andere, zoals 

schrijven, eten, lezen, uitrusten, 

gebeurde buiten. Je vraagt je bijna 

af waarom we een huisje gehuurd 

hadden...  

De omgeving leende zich voor een 

fijne wandeling of een fietstochtje 

rondom It Nannewiid, een meertje 

in de buurt. Met onderweg een 

tussenstop om te ‘sneupen’ in een 

van de rommelschuren. 

In de schaduw van de veranda 

Interesse in een Korte Schrijfvakantie? 

In 2025 komt er mogelijk weer een kans om aan te haken bij zo’n heerlijke schrijfretraite. 

Heb je interesse? Vul dan geheel vrijblijvend het inschrijfformulier in en vink aan dat je op de 

hoogte gehouden wilt worden van nieuwe data.  Het inschrijfformulier vind je via de website. 

Bobbie buiten de klamboe 

https://zinexprez.nl/schrijvers-onder-elkaar/korte-schrijfvakantie.html


 

Tellen 

Wij wonen drie hoog. Mijn moeder heeft een 
hekel aan geroep of handenklappen dus heb-
ben we een fluitje. Meestal fluit ze als ik naar 
huis moet komen. Op een dag spelen we in de 
gang van de kelder als ik haar hoor fluiten. 
Het spel is te leuk om er gehoor aan te geven. 
Mijn moeder komt naar beneden. Ze ziet me 
staan en vraagt: 'Hoorde je me niet fluiten?' 
Met grote kijkers zeg ik: 'Nee mam, ik hoorde 
je pas bij de vierde keer.' 

Ellen Scholten 

IKJE 
H et Schrijfcafé van juni stond in het teken van het schrijven van een ‘IKJE’.  Het is een kort 

stukje tekst waarin een anekdote verteld wordt.   

De term ‘IKJE’ komt van de NRC die dit dagelijks als vaste rubriek heeft. Lezers kunnen hun 

anekdote toesturen, met kans op publicatie.  In deze Schrijfglossy vind je de Ikjes van een 

aantal deelnemers van het Schrijfcafé die ze tijdens de bijeenkomst geschreven hebben.  Op 

de Podium pagina (p12) staat een Ikje van Ellen dat daadwerkelijk in de NRC gepubliceerd is. 

 

Het is druk in de boekhandel. Omdat ik hier 
de weg niet ken loop ik naar de balie. Daar 
vraag ik: ‘Waar kan ik Hella Haase vinden?’ 
Het antwoord: ‘Sorry, mevrouw, maar die 
werkt hier niet”. 

Trees 

 

Met de groep 1/2 waar ik les aan geef, ga ik 
dagelijks in de kring. We zingen, doen een 
spelletje of ik lees voor. Zo ook vandaag... Het 
is half december en op mijn schoot ligt een 
boek met het traditionele kerstverhaal. We 
zitten op een openbare school, maar ik vind 
het belangrijk dat de leerlingen ook met dit 
verhaal kennismaken. Eenmaal aangekomen 
bij de drie koningen, steekt Sam zijn vinger 
op. Hij zegt enthousiast: "Ik weet waar de ko-
ningen op reden!". "Oh", zeg ik, "Waarop dan? 
"Vol overtuiging zegt Sam: "Op kangoeroes!".  

Maartje 

TIP - ILFU (International Literature Festival 
Utrecht) organiseert in 2024 de grote pu-
blieksmanifestatie: Ikjesmarathon, onder 
het motto “Wij zijn vele ikjes!” 

Vanaf 18 juni tot en met 5 oktober kan ie-
dereen één tot maximaal drie Ikjes inzen-
den. Alle Ikjes worden vanaf 1 augustus op 
de website van ILFU geplaatst. 

In oktober zijn de Ikjes een week lang te 
lezen in de hal van Station Utrecht Cen-
traal. Een speciale ILFU-Ikjes-redactie se-
lecteert de Ikjes die gedurende het festival 
gepubliceerd worden op de Achterpagina 
van NRC. Een selectie van 365 Ikjes be-
landt in een heuse scheurkalender 
(verwacht december 2024)! Voor de tien 
origineelste Ikjes is er een prijs van 500 
euro.   
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https://ilfu.com/alle-artikelen/ikjesmarathon-wij-zijn-vele-ikjes
https://ilfu.com/alle-artikelen/ikjesmarathon-wij-zijn-vele-ikjes
https://ikjesmarathon.ilfu.com/


 

Friesland 

Ik ben 12 jaar en spreek net een paar 
woorden Engels. Sinds een jaar zijn we in 
Friesland komen wonen en luister ik 
enigszins verwonderd naar dit dialect. 
Op een middag speel ik bij mijn vriendin-
netje Jannie. Er is ook een nichtje uit Ier-
land op bezoek die heel lief aan mij 
vraagt: “Do you want to play with me?” 
Omdat ik dit moeilijk uit kan leggen, pak ik 
haar bij de hand en neem haar mee. Als ik 
de deur van de plee opentrek en haar op 
de Wc-pot wijs, kijkt ze me niet-begrijpend 
aan.  

Ada 

 
In de jaren '60 van de vorige eeuw slopen 
veel Amerikaans/Engelse begrippen onze 
taal binnen. Zo droeg je geen ochtendjas 
meer, maar een Duster. Mijn man en ik wa-
ren te gast bij mijn Engelse vrienden, en 
omdat wij noodgedwongen met weinig ba-
gage reisden, bood mijn vriendin, voor het 
slapengaan aan, mij een ochtendjas te le-
nen. Ik bedankte haar in mijn beste Engels 
en zei dat ik zelf een duster bij me had. 
Op mijn antwoord reageerden gastvrouw 
en gastheer met onbedaarlijk lachen. 
Tja, er is nu eenmaal verschil tussen En-
gels/Engels en Amerikaans/Engels en on-
ze vrienden zagen mij in gedachten de vol-
gende ochtend al aan de ontbijttafel ko-
men, gehuld in een Stofdoek. 

Mieke Soest 

  

We zijn op bezoek bij de buren voor een 
spelletje boeren bridge. 
Voorafgaand aan het spelletje drinken we 
altijd thee met meestal een heerlijk eigen-
gemaakt baksel. 
Deze keer praten we over een tv serie 
vanuit dierentuin Rhenen. Partner Dirk 
vertelt dat hij onder de indruk is van de 
opname waarin een dierenarts bloed af-
neemt bij een olifant die tegen het hek ge-
drukt staat. ‘Zo knap hoe de dierenarts 
dat bloed afnemen van buiten af tussen 
de spijlen door doet.’ 
Buurvrouw Janneke reageert: ‘Dat moet 
toch naar zijn voor dat beest?’ 
Waarop buurman Ger reageert: ‘Hij heeft 
gelukkig een olifanten huid.’ 
 
Liesbeth Erkelens 

 

‘U bent wat vroeger,  maar ik moet u zeg-
gen dat de dokter wel heel eventjes uit-
loop heeft.’ ‘Wilt en kunt u zeggen wat 
heel eventjes in dit geval betekent?’ ‘Nou, 
toch zeker een klein halfuurtje. U weet de 
weg en neem lekker een kopje koffie.’ Ik 
heb mijn oogleden laten corrigeren, maar 
er is een stukje weefsel blijven zitten waar 
ik niet blij van word. De dokter wilde zelf 
even kijken. Uiterlijk is de correctie ge-
slaagd. Maar mentaal heeft het niets ge-
daan. Voor het mentale deel had ik het 
niet hoeven laten doen. En voor het uiter-
lijk? Niemand heeft er iets over tegen mij 
gezegd, dus wat dat betreft. Waarom vra-
gen we om dergelijke behandelingen? Ik 
had er liever een nieuwe golfset voor ge-
kocht. 

Gerrit Kramer 

TIP - Het schrijven van Ikjes is een leuke 
manier om anekdotes te onthouden. In de 
rubriek ‘Lekker schrijven’ op blz 10 staat 
uitleg over het schrijven van een Ikje. Pro-
beer het ook eens en schroom niet om 
een Ikje op te sturen naar de NRC. Op hun 
website lees je hoe je je Ikje in kunt sturen.  
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https://www.nrc.nl/rubriek/ikje/#itemautofill-5660620
https://www.nrc.nl/rubriek/ikje/#itemautofill-5660620


 

Voorspelbaar 

Mijn manager heeft me naar haar kantoor 
geroepen. Ze is een warrige vrouw, die on-
duidelijke opdrachten geeft en niet zelden 
haar ideeën weer klakkeloos verandert. 
Onvoorspelbaar... Ik weet niet waarom ik 
hier zit en wacht af. Zij is nog druk aan het 
telefoneren. Dan valt mijn oog op haar 
aantekeningen. "Vacature tvv Astrid" staat 
er. Het zweet breekt me uit en mijn hart 
gaat sneller kloppen. Ik app snel een be-
vriende collega dat ik haar zo even moet 
spreken. Als mijn manager ophangt en 
zich tot mij wendt, heb ik me al herpakt. 
Voor het eerst kan ik voorspellen wat ze 
zal zeggen. Kom maar op.  
 
Astrid Vroonland 

TIP - Kijk ook eens op de website Nikjes.nl 
– het platform voor afgewezen Ikjes. 
Voor alle Ikjes die de achterpagina van de 
NRC niet haalden. 

Secretaresse op hoog niveau 

Mijn zus is geslaagd voor haar Schoevers 
opleiding. Ze mag zich nu secretaresse 
noemen. Dat ze zich buiten dit werk niet 
als een secretaresse gedraagt, blijkt uit 
het feit dat ze nog net zo hard met ons 
meedoet met slootje springen en andere 
buiten-dingen. Op het moment dat de te-
lefoon gaat en mijn moeder een tante aan 
de lijn krijgt die mijn zus wil feliciteren, is 
mijn zus de grote beukenboom aan de 
overkant van de weg aan het beklimmen. 
Ik hoor mijn moeder zeggen: ’Oh wacht, ik 
ga haar even halen. De secretaresse zit in 
de boom.’ 

Anoniem 

Ambtenaren 

Mijn oom is jarig en we zijn op verjaar-
dagsvisite. Hij werkt al sinds het verlaten 
van de middelbare school voor de Belas-
tingdienst. Natuurlijk worden er die avond 
de nodige ambtenaren moppen verteld. 
Mijn tante hoort het een tijdje aan. Als ze 
middenin weer een mop met een bord vol 
lekkers de kamer in komt, besluit ze het 
voor haar man op te nemen. 
‘Ik snap het niet’, zegt ze met verheven 
stem, ‘wat heeft iedereen toch tegen 
ambtenaren? Ze doen toch niets?!’ 

Corrie  

Geen krasje 

Vol trots showt mijn broer ons zijn eerste 
zelf gekochte auto. Hij heeft de auto onder 
de carport gezet en we bekijken hem van 
alle kanten. 
‘Er zit geen krasje op’, zegt hij enthousiast.  
Mijn vader komt aanrijden en is zichtbaar 
niet blij dat zijn plek bezet is. Hij parkeert 
de gezinsauto aan de overkant langs de 
weg. Zijn irritatie is snel weg als hij ont-
dekt dat het de auto van zijn eigen zoon is 
die op zijn plek staat. Ook hij loopt er be-
wonderend omheen. 
‘Hoe rijdt ie?’ vraagt vader. Mijn broer wil 
hem wel even laten horen. Hij start de au-
to en rijdt dan achteruit de oprit af. Dit 
blijkt een stuk lastiger dan vooruit erop 
rijden. Licht slingerend en alsmaar bijstu-
rend gaat hij achteruit. Dan horen we de 
motor brullen door teveel gasgeven en 
zien we hoe de auto in vliegende vaart 
achteruit de weg op schiet, linea recta in 
de flank van vaders auto... 

Anoniem 
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https://nikjes.nl/


 

W at is een IKJE en hoe schrijf je die? 

Naast dat het helpt om er veel te le-

zen, probeer ik er hier wat uitleg en tips 

over te geven.  

Een IKJE is een persoonlijke ervaring of 

anekdote in maximaal 120 woorden: een 

ultrakort verhaal, een grappige, ontroe-

rende ervaring of observatie.  

Onderstaande tips komen van internet. 

Grap of geen grap? 

Een Ikje hoeft geen grap te zijn of een on-

verwachte wending te hebben. Het kan 

ook een tafereel schetsen en de glimlach, 

vertedering of ontroering helemaal over-

laten aan de lezer. Zonder opsmuk. 

Herkenbaar en echt 

Het zijn alledaagse, voor veel mensen 

herkenbare situaties. Je mag best iets 

aandikken, mits de gebeurtenis ‘echt’ is. 

Zet jezelf centraal 

Het zijn over het algemeen dingen die de 

Lekker schrijven 
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Schrijfopdracht ‘Je eigen IKJE’ 

1. Bedenk aan de hand van onderstaande onderwerpen of daar anekdotes aan kleven: 
werk - reizen - breken (als in kapot maken) - gezin - vakantie -  blooper -  muziek 

2. Start met deze anekdote eerst helemaal uit te schrijven met alles wat je er nog van weet.  

3. Lees de tips uit bovenstaand artikel en herschrijf je tekst tot een prettig leesbaar Ikje. 

4. Stuur je Ikje naar de NRC, ILFU, Nikje (na afwijzing NRC) of naar Zinexprez (voor de Schrijfglossy). 

schrijver zelf heeft meegemaakt, authen-

tiek. Liefst als deelnemer, niet als toe-

schouwer. Stel jezelf centraal, beschrijf 

wat jij deed, zag, voelde. Kauw het niet 

voor, maar laat de lezer meevoelen. 

Beknopt 

Gebruik geen woord teveel. Als het in 60 

woorden kan, doe dat dan. Verval daarbij 

niet in telegramstijl door bijvoorbeeld per-

soonsvormen weg te laten. 

Het is geen roman 

Kom meteen ter zake. Je mag in de eerste 

zin al in de actie zitten, de lezer nieuws-

gierig maken. Karakters hoeven zich niet 

te ontwikkelen; het is geen roman… 

De clou 

Zet de eventuele clou altijd in de laatste 

zin. Een grappige of relativerende zin 

daarna is nooit een succes. 

Titel 

Geef je tekst een korte titel. 



 

AGENDA 
Bekijk de agenda op de website of kijk 

voor informatie over onderstaande 

activiteiten op www.zinexprez.nl. Daar 

is nog veel meer leuks te vinden.  

  SEPTEMBER  

Datum Tijd Activiteit Locatie 

Dinsdag  
17/09 

19:30-21:30 Schrijfcafé Kortenhoef 
De Oude School 
Kortenhoefsedijk 145 

Woensdag  
18/09 

14:00-16:00 Schrijfcafé Soest 
Vereniging Artishock 
Steenhoffstraat 46A 

Zaterdag  
21/09 

10:00-12:00 Schrijfcafé Hilversum 
Centrum Viore 
Oosterengweg 44 

  AUGUSTUS  

Datum Tijd Activiteit Locatie 

Donderdag  
01/08 

 
De nieuwe Schrijfglossy komt uit. Wil je ook 
iets plaatsen in het online tijdschrift? Neem 
dan contact op. 

 

Zaterdag  
17/08 

10:00-12:00 Schrijfcafé Hilversum 
Centrum Viore 
Oosterengweg 44 

Dinsdag  
20/08 

19:30-21:30 Schrijfcafé Kortenhoef 
LET OP!! Vanwege Kunst aan 
de dijk eenmalig in Buurtka-
mer 3D, Dodaarslaan 16, 

Woensdag  
21/08 

14:00-16:00 Schrijfcafé Soest 
Vereniging Artishock 
Steenhoffstraat 46A 

-11- 

  OKTOBER  

Datum Tijd Activiteit Locatie 

Donderdag  
03/10 

 
De nieuwe Schrijfglossy komt uit. Wil je ook 
iets plaatsen in het online tijdschrift? Neem 
dan contact op. 

 

Dinsdag  
15/10 

19:30-21:30 Schrijfcafé Kortenhoef 
De Oude School 
Kortenhoefsedijk 145 

Woensdag  
16/10 

14:00-16:00 Schrijfcafé Soest 
Vereniging Artishock 
Steenhoffstraat 46A 

Zaterdag  
19/10 

10:00-12:00 Schrijfcafé Hilversum 
Centrum Viore 
Oosterengweg 44 

https://zinexprez.nl/programma.html
https://zinexprez.nl
https://zinexprez.nl/over-mij/het-laatste-nieuws/archief-schrijfglossy.html
https://zinexprez.nl/contact.html
https://zinexprez.nl/contact.html
https://kunstaandedijk.nl/
https://kunstaandedijk.nl/
https://www.deappelboom.nl/apl/Projecten/Buurtkamer-3d.html
https://www.deappelboom.nl/apl/Projecten/Buurtkamer-3d.html
https://zinexprez.nl/over-mij/het-laatste-nieuws/archief-schrijfglossy.html
https://zinexprez.nl/contact.html
https://zinexprez.nl/contact.html


 

Ikje, gepubliceerd in de NRC (2/7/’24 ), n.a.v. schrijf-

opdracht tijdens Schrijfcafé juni 2024, met als thema 

‘Ikje…’  Niet geschreven tijdens het Schrijfcafé, maar 

wel herschreven naar aanleiding ervan. 

Neem contact op als je ook een keer een plekje op het 

podium wilt. 

Voor schrijfsels van klanten PODIUM 

Foto door Tima 
Miroshnichenko 

https://zinexprez.nl/contact.html
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/muziek-kamer-optreden-spotprent-7991579/
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/muziek-kamer-optreden-spotprent-7991579/

